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Michael Kühnen 
  

De tweede revolutie 
Deel II: De Volksstaat 

  

Deel 10 
  

  

Tegen de reactie 
  
De strijd tegen de reactie is al uitvoerig besproken op vele plaatsen in dit 
document. Het beslissende punt is het volgende:  
  
Alle revoluties in de wereldgeschiedenis hebben te maken gehad met het probleem 
van reactionaire stromingen en velen zijn daar vroeg of laat het slachtoffer van 
geworden. Zelfs een echte volksrevolutie - zoals de nationaalsocialistische - blijft 
niet gespaard van deze uitdaging. Want alle systemen, zelfs de meest corrupte en 
gemene, waartoe de Duitse bezettingsregimes in Oost en West zeker behoren, 
trekken een laag van machthebbers en begunstigden aan die invloed en privileges 
te verliezen hebben en daarom ook bereid zijn om democratie en bolsjewisme te 
steunen.  
  
Deze mensen zijn na onze overwinning vatbaar voor reactionaire houdingen of 
zelfs acties. Maar als we niet, zoals Stalin ooit deed, al diegenen liquideren die op 
een dag de reactie zouden kunnen steunen - en dat willen we niet doen, omdat we 
in deze mensen ook in de eerste plaats de kameraad van het volk zien en niet het 
lid van een laag of klasse die geneigd is tot reactionaire en burgerlijke houdingen - 
dan is het enige dat overblijft de voortdurende en zware strijd en de opvoeding 
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vooral van de opgroeiende jeugd, voor wie daarin de band met de gemeenschap en 
kameraadschap over alle klassen en standen heen natuurlijk zal worden. 
  
Vanwege haar geschiedenis en traditie draagt de SA de grootste last in deze strijd 
tegen de reactie. De opvoeding van de mannen van ons volk is in essentie in 
handen van de Sturm Abteilung. Degenen wier aspiraties gericht zijn op het 
behoud of herstel van privileges en egoïstische voordelen, zullen we genadeloos 
op hun plaats zetten. Hierbij wordt natuurlijk een beroep gedaan op alle takken 
van de partij - maar vooral op de SA. Zij is bovenal geroepen om, haar eigen 
tragische en bloedige geschiedenis indachtig, de reactie te verpletteren en te 
vertrappen! 
  
Wij kennen geen genade met de volksvreemde elementen die in het Duitse volk 
slechts een object van uitbuiting zien, noch met degenen die hen daarbij uit 
egoïstische, onedele motieven willen blijven dienen.  
  
Wie onze uitgestoken hand naar verzoening terugduwt, zal de volle kracht voelen 
van een wet die op een dag, in naam van het Duitse volk, opnieuw verantwoording 
zal eisen van deze kameraden van het volk over hun dienst aan de gemeenschap. 
 
 

Volksmilitie: de gewapende SA 
  
In de nationaalsocialistische Volksstaat is de SA verdeeld in drie formaties: 
  
Volksmilitie 

SA Stafwachten 

Algemeen SA 

  
In overeenstemming met de ideeën van Ernst Röhm zal de SA na de overwinning 
van onze beweging dienen als kader voor een revolutionair, nationaalsocialistisch 
volksleger dat, net als in Zwitserland, zal worden georganiseerd als een 
volksmilitie. 
  
De volksmilitie omvat alle mannen van onze natie die geschikt zijn voor militaire 
dienst en onderwijst ook alle mannelijke jeugd vanaf de vroegste jaren - 
aanvankelijk in een speelse vorm, daarna met militaire sporten en ten slotte met 
pre-militaire training. Dit wordt gevolgd door normale militaire dienst, zoals 
vandaag de dag het geval is. Daarna wordt de volkskameraad niet bij de reserves 
ingelijfd en hooguit eens in de zoveel jaar opgeroepen voor een oefening, maar hij 
doet voortdurend dienst in lokale en compagniesgevechtsgroepen als onderdeel 
van zijn normale werkzame leven. Zo is de hele mannelijke bevolking 
voortdurend klaar voor militaire dienst en getraind. 
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Deze dienst, die moet worden vormgegeven in de geest van de SA, wordt 
beschouwd als een ereplicht tegenover het eigen volk en is daarom zonder 
uitzonderingen bindend.  
  
Van schooljongen tot gepensioneerde, elke man van ons volk is georganiseerd in 
de Volksmilitie. Het is een verantwoordelijke taak om de dienst zo te organiseren 
dat de volkskameraden militair goed getraind zijn, ideologisch versterkt en 
menselijk gevormd in de zin van de Partij. In alle takken van de staat die, in 
tegenstelling tot de zuivere partijformaties, niet op volledige vrijwilligheid 
berusten, dus ook in de volksmilitie, moet erop gelet worden dat de gewenste 
nationaalsocialistische vorming van het individu niet door dwang en drang 
geprobeerd wordt, zoals in het Oosten het geval is: 
  
Constante en vermoeiende ideologische discussies en de dwang om altijd officieel 
in slechts één richting te mogen denken, verzwakken en hebben in het beste geval 
een averechts effect. Wie kan dit beter weten dan wij, de jonge generatie, die is 
opgegroeid onder de omstandigheden van voortdurende democratische en 
antifascistische hersenspoeling. 
  
Het gaat dus niet in de eerste plaats om het opleiden van overtuigde 
nationaalsocialisten in de volksmilitie en de Wehrjugend, maar om goede Duitsers 
die zich inzetten voor de gemeenschap en bereid zijn de Volksstaat koste wat het 
kost met hun leven te verdedigen. Ook hier biedt de staat slechts een kader, terwijl 
de SA-kaderleden van de volksmilitie het nationaal-socialisme niet overdreven 
moeten prediken, maar overtuigend moeten uitleven! 
  
Vergeleken met het pure dienstplichtige leger of het beroepsleger zien we vier 
voordelen in de volksmilitie: 
  
Door de opbouw van de volksmilitie zal Duitsland zich weer alleen kunnen 
verdedigen tegen elke denkbare agressor. We laten zien dat in geval van oorlog de 
hele bevolking onmiddellijk de wapens kan en zal opnemen, dat elke plaats, elke 
fabriek, elk huis tot de laatste patroon verdedigd zal worden. Een aanval op 
Duitsland zou geen wandeling in het park zijn, maar een dodenmars, die 
bovendien in het beste geval zou leiden tot de verovering van een volledig 
verwoest land dat niet gepacificeerd kan worden. Geen enkele vijand kan daar 
belang bij hebben. 
  
De kosten van een volksmilitie zijn lager dan elk ander denkbaar defensiebeleid, 
dat ook gebaseerd is op het idee van een onafhankelijke nationale defensie. Voor 
het grootste deel zal de volksmilitie alleen worden uitgerust met normale 
infanterie- en antitankwapens. De voortdurende heruitrusting met steeds duurdere, 
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nieuwe wapensystemen zal verdwijnen of sterk verminderen, omdat de strategie 
niet langer gebaseerd zal zijn op onvoorwaardelijke technische gelijkheid met de 
denkbare vijand, maar op de mobilisatie van de hele bevolking en hun bereidheid 
om liever alles te vernietigen dan zich te laten veroveren. Een onafhankelijke, 
hoogontwikkelde wapenindustrie kan niettemin in stand worden gehouden door 
meer wapenexport naar bevriende of neutrale landen. 
  
Een volksmilitie is geen offensief leger en kan als zodanig niet op korte termijn 
worden ingezet of uitgerust. Het is sowieso moeilijk om je een traditionele 
oorlogsvoering in Europa voor te stellen, maar met het oog op de diepgewortelde 
angst voor de Duitse nationaal-socialisten, die versterkt en levend gehouden is 
door tientallen jaren van overwinnaarspropaganda, is het psychologisch zeer 
belangrijk voor onze buren als de nationaal-socialistische volksstaat zijn 
strijdmacht herkenbaar defensief maakt, zonder daardoor zo zwak te worden dat 
iemand weer op het idee zou komen om het nationaal-socialisme met geweld neer 
te slaan. We mogen het zionisme niet het minste voorwendsel geven om de wereld 
in een derde oorlog tegen Duitsland te storten, wat het definitieve einde zou 
kunnen betekenen. 
  
De Volksmiliz is het ideale kader voor een zo breed mogelijke volksopvoeding. 
Hier wordt de volkskameraad vanaf zijn jeugd gevormd tot een Duitse patriot en 
zo ontvankelijk gemaakt voor de verdergaande waarheden van het 
nationaalsocialisme. Hij zal dan meer bereid zijn om nog meer vrijwillig te doen 
en deel te nemen aan de schepping van de nieuwe, Arische mens in de 
verschillende partijformaties. In het kader van de verplichte vrouwelijke dienst op 
het gebied van civiele verdediging, sociale taken, moederschap en huishoudelijke 
opleiding, kunnen soortgelijke inspanningen worden gedaan in de vrouwelijke rest 
van de bevolking. 
  
Dienstbaarheid aan het volk wordt vanzelfsprekend voor elke burger. Hij begrijpt 
dat hij niet alleen iets van de gemeenschap kan verwachten - onderwijs, werk, 
bescherming en sociale rechtvaardigheid - maar dat er ook overeenkomstige 
plichten zijn. De aanvankelijk zielloze staat wordt zo een levend organisme 
waarvoor elk individu, ingebed in de nationale structuren, verantwoordelijkheid 
draagt. 
  
De Volksstaat groeit in de ziel van elke Duitser! 
  
  

Zwaard van de Revolutie : De SA Stafwachten 
  
De SA-stafwachten zijn de bewakers en het zwaard van de 
nationaalsocialistische revolutie. 
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Daarin zijn die SA-strijders verzameld die bereid zijn hun leven volledig en 
uitsluitend aan hun geloof te wijden, die er alleen voor het nationaalsocialisme 
zijn zonder rekening te houden met een "privéleven", die lachend en met een blij 
hart hun dood tegemoet gaan als de partij dat eist. Een strijder van de SA-
stafwachten laat zijn burgerlijke bestaan achter zich en wordt ridder in de Orde 
van de Duitse Revolutie.  
Dienst in deze gewapende elite-eenheden van de partij, die geen staatsorganen 
zijn, is natuurlijk vrijwillig, maar vereist een verbintenis van meerdere jaren - zo 
mogelijk voor het leven. Een strijder bij de SA-stafwachten heeft geen vrije tijd of 
een privéleven; zijn dienst kent dag noch nacht.  
  
De SA-stafwachten nemen een groot deel van de voormalige taken van de 
algemene SS over, die niet wordt heropgebouwd. Met hun middelen beveiligen ze 
de nationaalsocialistische volksstaat tegen alle gevaren van binnenuit. 
 
 

Traditie en revolutie: de SA en de SA-geest 
  
Dienst in de volksmilitie is verplicht, maar is slechts een aanvulling op het 
normale beroepsleven - behalve tijdens de eigenlijke dienstperiode en voor de 
kaders. De SA-stafwachten nemen alleen vrijwilligers aan, maar hun dienst is 
tegelijkertijd hun beroep - hun roeping.  
  
De algemene SA staat als het ware tussen deze twee formaties in - het bewaart de 
feitelijke tradities van de SA uit de periode van de strijd. Het is een pure 
partijformatie. Dienst in de algemene SA is daarom vrijwillig en voor zover 
mogelijk honorair.  
  
De algemene SA is de stoottroep van de partij voor haar talrijke strijd- en 
opvoedingstaken op alle niveaus. Het is de drager van de SA-geest, die door zijn 
inspanningen de massa's van het volk moet overtuigen en vormen. 
  
De "Geloof! Gehoorzaam! Vecht!" vormen de partijkameraden van de Sturm-
Abteilung en voorkomen dat de revolutie stolt of afvlakt. We kijken naar deze 
onbekende helden als we met Ernst Röhm proclameren: 
  
"WIJ EISEN DE HEILIGE STAAT!" 
  

  
De Nieuwe Orde 
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De grote spirituele crisis van onze tijd, de spirituele ontwrichting van onze 
mensen, het innerlijke gebrek aan richting, de zinloosheid van het moderne leven, 
de gevaren van de toekomst - dit alles vraagt dwingend om een Nieuwe Orde als 
de mensheid zichzelf niet binnen enkele decennia wil vernietigen.  
  
Deze Nieuwe Orde moet - net als die van de Middeleeuwen - innerlijke steun en 
veiligheid geven aan alle mensen. Om effectief en vormend te zijn, moet het 
bindend zijn, maar mag het niet gebaseerd zijn op dwang en terreur.  
  
Dit is alleen mogelijk als het een natuurlijke orde is die past bij de aard van de 
mens. Ze moet daarom gebaseerd zijn op mensen en ras, de natuurlijke 
organismen van het samenleven van staten. Dit is de missie van de 
Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij onder het Duitse volk en die van het 
nationaalsocialisme bij uitstek overal waar blanke mensen leven en vechten voor 
hun toekomst. Alle gemeenschapsleven wordt gekenmerkt door de spanning 
tussen vrijheid en orde:  
  
Het is belangrijk om aan beide evenveel aandacht te besteden, want vrijheid 
zonder orde leidt tot anarchie en ondergang - maar orde zonder vrijheid leidt tot 
onderdrukking en uiteindelijk opstand. 
  
De NSDAP is zowel een Duitse vrijheidsbeweging als de partij van de Nieuwe 
Orde. Wij willen het Duitse volk opvoeden om vrijheid te begrijpen als 
vrijwillige, enthousiaste instemming met de opbouw van een grote en machtige 
Arische cultuur. Hij moet leren de orde zelf niet in twijfel te trekken, maar de 
vrijheden in de vormgeving van zijn privéleven verstandig in dienst van de 
gemeenschap te stellen. De Duitse man van de toekomst, die wij nationaal-
socialisten willen creëren, zal vragen: 
  
"Wat kan ik doen voor mijn vaderland? Waar word ik uitgedaagd in de 
gezamenlijke strijd voor een betekenisvolle toekomst?" 
  
Als dat is bereikt, kunnen we trots en lachend terugkijken op het huidige tijdperk 
van verval en bot, egoïstisch materialisme en vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet treden in de wetenschap: "De toekomst is van ons en van ons alleen!". 
  
Wij nationaalsocialisten willen niet de meesters maar de dienaren van ons volk 
zijn. Wij staan daar met een zuiver, gelovig hart en een uitgestoken hand. We 
hebben de hulp, steun en medewerking van elk lid van het Duitse volk nodig om 
het werk te laten slagen. De toekomst van deze wereld ligt voor ons. Wij willen 
die vormgeven! 
  
Ik ben nu eindelijk aan het einde van mijn toespraak. Er valt weinig meer te 
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zeggen, want de rest is geen toespraak meer, maar strijd en opoffering. Mijn 
kameraden en ik weten niet wat de toekomst brengt - overwinning of ondergang. 
Onze strijd kan ons naar de macht brengen, naar gevangenissen of naar de 
geweren van democratische of bolsjewistische vuurpelotons. We kunnen worden 
geslagen, gevangengezet en gedood, maar het nationaalsocialisme zal blijven 
leven en werken totdat op een dag de swastika-banner weer vrij in de wind 
wappert. 
  
Maar laat niemand vergeten dat al onze liefde alleen voor Duitsland is. Mogen 
zelfs degenen die het niet eens zijn met alles wat ik vandaag zeg ten minste één 
ding begrijpen:  
Alle Duitsers die eerlijk voor Duitsland opkomen, horen bij ons.  
Het gaat er niet om dat we het met elk punt van ons programma eens zijn, maar 
dat we samen geloven en belijden dat Duitsland herrijst: 
  
"Mijn liefde is voor Duitsland, mijn loyaliteit voor de Partij!" 
  
Dit is hoe wij ons geloof willen begrijpen - niet als dogma, maar als een band van 
liefde en wederzijds vertrouwen tussen Duitse mensen. Daarom ben ik een 
nationaalsocialist. 
  
ALS JE JE PAD HEBT HERKEND, VOLG HET DAN TOT HET EINDE! 
 

 
Nawoord 

  
Ik deed wat iedereen verondersteld wordt te mogen doen in dit systeem: 
  
Ik heb mijn mening vrijelijk geuit. Ik betwijfel of ik dit recht zal krijgen, maar ik 
wacht deze nieuwe test van de liberale vrijheid van meningsuiting met 
belangstelling af. 
  
Ik heb in de loop van dit schrijven verschillende keren uitgelegd wat ik niet ben: 
  
Ik ben geen theoreticus, geen wetenschapper en zeker geen schrijver. Het was niet 
mijn ambitie om een nieuwe "MIJN VECHT" te schrijven, die al overbodig is 
omdat de gedachten van onze leider die daarin zijn vastgelegd hun geldigheid niet 
hebben verloren en dat ook nooit zullen doen.  
 
 Ik heb dit boek geschreven voor jullie, mijn kameraden, van wie ik momenteel 
gescheiden ben door gevangenismuren, maar met wie ik me diep verenigd weet in 
de strijd voor een nieuw Duitsland. 
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Ik ben een vechter zoals jij en ik wil niets anders zijn. 
  
Ik heb op papier gezet wat we allemaal weten en voelen en ik heb geprobeerd het 
te ordenen en in een groter verband te plaatsen. Ik heb geprobeerd mijn bijdrage 
aan de strijd zo goed mogelijk te leveren, zelfs in de gevangenis.  
  
Nergens in mijn leven heb ik betere vrienden en waardevollere kameraden 
gevonden dan in de gelederen van onze beweging. Mensen zoals jullie, mijn 
kameraden, en een idee zoals het onze zijn elk offer waard.  
  
Het vervult me met trots dat ik het voorrecht heb gekregen om een beslissende rol 
te spelen in de opbouw van onze gemeenschap. Als je gelooft dat ik mijn plicht 
heb gedaan, dan heeft mijn gevangenschap zin. 
  
We kunnen winnen omdat we willen winnen! 
  
Onthoud deze zin altijd en als iemand moe en ontmoedigd raakt, geef hem dan 
weer moed en blijf bij de vlag staan - zonder te wankelen en met Duitse loyaliteit! 
Samen kunnen we het - samen zullen we winnen! 
  
Ik dank alle kameraden van de beweging voor hun loyaliteit, moed en geloof. Als 
oprichter en voormalig leider van de Hamburgse partijorganisatie, als organisator 
van de Freizeitverein Hansa en het Aktionsfront Nationaler Sozialisten (Actie 
Front van Nationaal Socialisten), wil ik op deze plaats, als voorbeeld en 
vertegenwoordiger van alle anderen, mijn trouwste kameraad en altijd 
bereidwillige activist bij naam noemen: Udo Budig. 
  
Aan het einde van deze overdenking kan onze onvergeten Führer echter opnieuw 
de betekenis en het doel van ons leven voor het nationaalsocialisme duidelijk 
maken:  
 
 "Op 9 november 1923, in het vierde jaar van haar bestaan, werd de 
nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij ontbonden en verboden voor het 
hele grondgebied van het Reich. Vandaag, in november 1926, staat ze weer vrij 
voor ons, sterker en innerlijk steviger dan ooit tevoren. Alle vervolgingen van de 
beweging en haar individuele leiders, alle godslasteringen en laster konden 
haar niet schaden. De juistheid van haar ideeën, de zuiverheid van haar wil, de 
bereidheid van haar volgelingen om offers te brengen hebben haar tot nu toe in 
staat gesteld om sterker dan ooit uit alle onderdrukkingen tevoorschijn te 
komen. 
   Als het zich, in de wereld van onze huidige parlementaire corruptie, meer en 
meer de diepste essentie van zijn strijd herinnert en zichzelf voelt als de pure 
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belichaming van de waarde van ras en persoon en zich dienovereenkomstig 
organiseert, zal het op een dag, op basis van een bijna wiskundige wet, de 
overwinning in zijn strijd behalen. Net zoals Duitsland noodzakelijkerwijs de 
positie op aarde moet veroveren die het toekomt als het volgens dezelfde 
principes wordt geleid en georganiseerd.  
  
Een staat die, in het tijdperk van rassenvergiftiging, zichzelf wijdt aan het 
cultiveren van zijn beste rassenelementen, moet op een dag de meester van de 
aarde worden. Mogen de volgelingen van onze beweging dit nooit vergeten, als 
de grootsheid van de offers hen zou verleiden tot angstige vergelijking met het 
mogelijke succes."  
uit: "MIJN VECHT". 
  
Ik herdenk de grootste dode van de nationaalsocialistische beweging,  
onze Führer ADOLF HITLER. 
  
Voorarrestgevangenis  
Hamburg 20.04.1979/90 J.d.F.  
Michael Kühnen 
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